
Hoe het begon
In 2013 ontdekte ik de Indiaanse-fluit sindsdien speel ik iedere dag zowel 

intuïtief als samen met andere muzikanten via internet.

De muziek van de indiaanse-fluit wordt door veel mensen als rustgevend 

ervaren en daarom gebruikt tijdens yoga en sound healing, maar voeg een 

ritme aan het fluitspel toe en je kunt er ook heerlijk op swingen. 

Zelf ben ik Blues gaan waarderen omdat het een stijl die heel goed 

combineert met de fluit. Door het samenspelen met verschillende muzikanten 

online op Wikiloops heb ik de vele mogelijkheden van de fluit ontdekt.

Heb al diverse optredens gegeven 

Odenseshuis, SVRZ, Scheldehof ,N8 van de 

N8 in Middelburg, Fantasea in Breskens. 

Maandelijks in Panorama Walcheren een 

lezing bij NVVH. Ook speel ik In het duo 

Hartbeat waar we instrumenten uit diverse 

wereld delen combineren en o.a. tijdens 

de open dagen in de Middellandse-Zeetuin

optreden.



Er zijn verschillende optredens mogelijk

Alleen muziek
Bij deze optredens neem ik diverse fluiten mee al de 

nummers worden gespeeld met of zonder backingtrack. Ik 

beschik over ruim 40 verschillende fluiten en de benodigde 

apparatuur om het geluid te verstreken. Verder beschik ik 

over diverse percussie instrumenten waarmee het optreden 

interactief wordt. Doormiddel van simpele beats die ik heb 

opgenomen hebben ze een leidraad om te volgen en 

ontstaat een mooie muzikale interactie 

Muziek en uitleg 
Het is ook mogelijk om naast de muziek ook uitleg te geven over het 

ontstaan van de fluiten en de verschillende soorten die ik in mijn bezit 

heb.

Hiervoor heb ik documentatie materiaal en een filmpje gemaakt over 

de legende van de eerste fluit.

Ter afsluiting krijgt iedereen dit verhaal op papier.



Beschik je over een beamer of groot beeldscherm heb ook een 

Powerpoint presentie met uitleg over de fluit. Waarbij ik uitleg 

geeft en natuurlijk ook fluit speel

Tipi

Voor buiten locaties beschik ik over een kleine tipi om op te zetten bijv. bij 

een verzorgingstehuis beeldentuin, theetuin of als toevoeging aan een 

evenement kan hier dan een dag doorbrengen met o.a. muziek maken 

uitleg geven aan een publiek wat langs wandelt



Een samenspel van natuurbeelden en klanken rustgevend en verrassend met 
de Indiaanse fluitmuziek op de achtergrond, de klanken van de zee de wind 
soms in samenspel met de lithofoon
De verschillende klanken van fluiten vloeien samen en nemen je mee op en 
reis door de Zeeuwse natuur in de zomer, winter, lente en herfst.
Iedere presentatie is in de moment terwijl ik kijk naar de beelden komt de 
muziek die er voor mijn gevoel op dat moment bij past tot leven, daarom is 
elke voorstelling anders.
Mijn liefde voor de natuur en fotografie zijn sinds ik fluit speel samengesmolten 
en hebben een nieuwe hobby tot leven gebracht het maken van video’s 

Mijn wens is dan ook om de speciaal uitgezochte selectie van beelden voor 

deze beeld en klankreis life te kunnen uitdragen.  Heeft u de beschikking 

over een grootbeeldscherm liefst met geluid, kan ik deze voorstelling voor u 

verzorgen. Zelf beschik ik over een versterker voor mijn fluiten die ik gebruik 

bij life optredens. 

De afzonderlijke delen hebben een tijdsduur tussen de 3 en 6 minuten en 

worden met tussenpauzes afgespeeld er zijn 9 thema’s beschikbaar.

Meer info over mij en mijn muziek zijn kunt u vinden op Indiaanse-fluit.nl

Beeldende Klankreis

Klik hier voor de link naar een  video met een korte impressie v/d verschillende thema’s

Klaproos Winter

Algen Vlissingse bubbels

Zeeuwse kust

De zee

Deze staat op Youtube en is alleen zichtbaar via deze link

RelaxVerborgen dans

IJskristallen

https://youtu.be/IFmhL5O9wbY


. 

Yoga, Meditatie

Vanwege het rustgevende effect van de fluit kan het zeker 

ingezet worden tijdens yoga lessen of tijdens een meditatie

De onderstaande fluiten die van invloed zijn op de chakra's 

neem ik voor deze

sessie mee ook beschik ik over een 3 tal fluiten van 432 Hz

Wortelchakra – C of 256 Hz.

Tweede Chakra – D of 288 Hz.

Zonnevlecht – E of 320 Hz.

Hartchakra – F of 341.3 Hz.

Keelchakra – G of 384 Hz.

Derde Oog – A of 426.7 Hz.

Kruinchakra – B of 480 Hz.

Andere instrumenten
Naast fluiten beschik ik ook over een lythofoon tongdrum 
zeedrum, gong ,klankschalen en waterfluiten. Die samen een 
rustgevende klank kunnen creëren tijdens een yoga sessie.



🎶 Ontdek de Magie van Muziek met mijn Kinderworkshop! 🎶

Ben je op zoek naar een unieke en inspirerende ervaring voor 
kinderen? Wil je hun creativiteit prikkelen en ze laten 
kennismaken met de betoverende wereld van muziek?
Dan is mijn Muziek workshop precies wat je zoekt!

🎵 Wat bied ik aan? 🎵 Percussie en Fluitmelodieën: 
Tijdens de workshop leren kinderen spelen op verschillende 
percussie-instrumenten, begeleid door de warme klanken 

van de indiaanse fluit. Ze ontdekken ritmes en melodieën die 
speciaal voor deze workshop zijn gecreëerd. Die gespeeld 
worden op verschillende fluiten.



Andere Intrigerende Instrumenten: Naast de fluit kan ik ook 
andere instrumenten meenemen, zoals de tongdrum en de 
lithofoon. Een feest van klanken en ontdekkingen!

Waarom onze workshop? 
Educatief en Leuk: Kinderen leren spelenderwijs over muziek, ritme 
en samenwerking.

Creativiteit: Ze kunnen hun eigen geluid creëren en 
experimenteren met verschillende instrumenten.
Zelfvertrouwen: Muziek maken geeft zelfvertrouwen en vreugde.

Zelf fluitspelen :  het is ook mogelijk  om de oudere 
kinderen  de kans te geven zelf de indiaanse fluit uit te 
proberen. Wie weet ontdekken ze een verborgen 
muzikaal talent!

Ik beschik over 5 fluiten, hoewel mijn voorkeur naar hout 
uitgaat heb ik gekozen voor pvc omdat dit goed te 
reinigen is na gebruik



De eerste  Syiotanta 

Syiotanta is het woord voor fluit in het Lakota dit verhaal 
is de legende over een jonge jager die de eerste de 
eerste indiaanse fluit maakte. Tijdens het verhaal komen 
de geluiden die in het verhaal voorkomen tot leven met 
de instrumenten die ik meeneem.

Luister naar de zachte melodieën van de wind, 
gespeeld op de Indiaans-Amerikaanse fluit
Het huilen van de wolf een geluid gemaakt met de 
waterfluit uit Mexico de uil in de nacht op de bosfluit 
gemaakt van een wilde appelboom uit de Oekraïne. 
Het zachte geluid van originele Indiaanse ratel en de 
diepe klanken van de drum. 
Bekijk de speer waarvan de speer punt gemaakt is van 
prachtig zwart glas (obsidiaan) zoals in het verhaal


