
Een samenspel van natuurbeelden en klanken rustgevend en verrassend met 
de Indiaanse fluitmuziek op de achtergrond, de klanken van de zee de wind 
soms in samenspel met de lithofoon
De verschillende klanken van fluiten vloeien samen en nemen je mee op en 
reis door de Zeeuwse natuur in de zomer, winter, lente en herfst.
Iedere presentatie is in de moment, terwijl ik kijk naar de beelden komt de 
muziek die er voor mijn gevoel op dat moment bij past tot leven, daarom is 
elke voorstelling anders.
Mijn liefde voor de natuur en fotografie zijn sinds ik fluit speel samengesmolten 
en hebben een nieuwe hobby tot leven gebracht het maken van video’s 

Mijn wens is dan ook om de speciaal uitgezochte selectie van beelden voor 

deze beeld en klankreis life te kunnen uitdragen.  Heeft u de beschikking 

over een grootbeeldscherm liefst met geluid, kan ik deze voorstelling voor u 

verzorgen. Zelf beschik ik over een versterker voor mijn fluiten die ik gebruik 

bij life optredens. 

De afzonderlijke delen hebben een tijdsduur tussen de 3 en 11 minuten en 

worden met tussenpauzes afgespeeld er zijn 9 thema’s beschikbaar.

Meer info over mij en mijn muziek zijn kunt u vinden op Indiaanse-fluit.nl

Beeldende Klankreis

Klik hier voor de link naar een  video met een korte impressie v/d verschillende thema’s

Klaproos 4 min Winter 7 min

Algen 3 min Vlissingse bubbels 11 min

Zeeuwse kust 5 min

De zee 11 min

Deze staat op Youtube en is alleen zichtbaar via deze link

Relax 8 minVerborgen dans 8 min

Ijskristallen 7 min

https://youtu.be/IFmhL5O9wbY

